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VOORWOORD 
 

Corry Wie? 
 

Tot haar gedachtenis… 
 

“Mam, ik stuur je een petitie door en die moet je even ondertekenen”, onze 
dochter komt naar beneden met deze mededeling.  “Ja, maar waar gaat het 
over?”. “Over een standbeeld voor Corry Tendeloo!”. “Corry Wie?”. 

Corry Tendeloo was politica, namens de PvdA zat ze in de 
Tweede Kamer in de jaren vijftig. Zij streed voor zaken die wij 
nu vanzelfsprekend vinden, maar toen de wereld op z’n kop 
zetten. Zij maakte een eind aan de situatie dat vrouwen 
“eervol ontslag” kregen op het moment dat zij in het huwelijk 
traden. Vrouwen mochten na hun huwelijk wel blijven werken 
in hun familiebedrijf, -als ze hun inkomen maar aan hun 
echtgenoot afdroegen- maar werden ontslagen als ze in 
overheidsdienst werkten. 

Ook werden vrouwen wettelijk als handelingsonbekwaam gezien: zonder 
toestemming van hun man mochten ze geen rekening openen bij een bank, op 
reis gaan of andere officiële verplichtingen aangaan. Corry Tendeloo heeft 
zich ingezet om deze wet te wijzigen en het is haar gelukt. We spreken de 
jaren 1955/1956. Helaas heeft ze niet lang mogen genieten van de zwaar 
bevochten vrijheden, zij overleed al snel daarna. 
Wie kent haar nog? Ik woon in één van de twee steden waar een straat naar 
haar genoemd is. Maar verder? Zo’n vrouw verdient een standbeeld! 
Graag onderteken ik dan ook de petitie! 
 

Waarom ik dit verhaal over Corry Tendeloo in onze parochiebladen met u 
deel? Ik hoop dat u het ook belangrijk vindt dat bijzondere vrouwen uit de 
geschiedenis niet vergeten worden. Ik ben me er van bewust geworden dat 
generaties voor ons hebben gestreden voor zaken die wij nu als 
vanzelfsprekend ervaren. Wij, zowel mannen als vrouwen, hebben de 
mogelijkheid om onderwijs te volgen en onze eigen keuzes te maken. Het 
stemt me dankbaar dat ik nu mag leven in een land waar ik kon studeren en 
mag werken in een kerk als gewijde priester. Een land en een kerk waar 
mannen en vrouwen gelijkwaardig naast en met elkaar leven. 
Maar er is nog een gedachte die bij me opkwam toen ik het verhaal over Corry 
Tendeloo las. Zoveel mensen hebben zich ingezet voor een betere wereld. 
Zoveel van hen hebben dat gedaan vanuit hun geloof, zij werkten aan het 
Koninkrijk der hemelen. 
 

Op de voorgrond of in alle stilte. 
Met grote woorden of met een klein gebaar. 
De wereld over of in de eigen straat. 
 



 

Zij krijgen geen standbeeld. Hun namen zijn soms al vergeten. Bij mij kwam 
het verhaal uit het evangelie boven over de vrouw die Jezus zalft met kostbare 
olie waaraan ze al haar spaargeld heeft gespendeerd. Haar naam weten we 
niet, de legende zegt dat het om Maria zou gaan. Maar haar daad van liefde 
wordt niet vergeten omdat het Jezus’ opdracht is om over haar te spreken. 

Een ander gedeelte uit het evangelie naar Matteüs komt bij 
mij boven. Jezus spreekt over de goede daden van 
barmhartigheid: hongerigen voeden, naakten kleden en 
zieken verzorgen bijvoorbeeld. Wat wij voor deze mensen 
doen, doen wij voor Jezus zelf. 

Onze inzet voor een betere wereld, onze inzet voor de komst van het 
Koninkrijk, wordt niet beloond met standbeelden, niet met vermelding in de 
geschiedenisboekjes. Maar onze goede daden worden bewaard door de Heer 
zelf. Dat vind ik een troostrijke gedachte en ik geef u graag deze gedachte 
mee. 

Joke Kolkman, pastoor Arnhem en Nijmegen 
 

Parochianen en gastleden 
 

Op donderdag 27 juni overleed parochiaan Wil. De afscheidsplechtigheid vond 
plaats op maandag 1 juli in de Torenzaal van Crematorium en 
Begraafplaatsen Amersfoort en werd geleid door lector Judith, die haar 
regelmatig namens de parochie bezocht. In november ontving Wil nog het 
sacrament van de ziekenzalving. De laatste keer dat ik Wil bezocht, vlak voor 
haar sterven, vroeg zij mij de parochie nogmaals hartelijk te groeten. Dat doe 
ik hierbij. We bidden dat Wil mag rusten in vrede. 
In deze periode een drietal huwelijken die op een bijzondere manier in het 
Licht worden gezet. 
Aan de jubilarissen een hartelijke felicitatie! 
Jan en Erica zijn gastlid geworden en hopen in de eucharistieviering van 
zondag 15 september in ons midden toe te treden tot de Oudkatholieke Kerk 
van Nederland. Van harte welkom in onze parochie en kerkgemeenschap! 

Pastoor Louis 

Van het kerkbestuur 
 

Afwezigheid pastoor Louis 
Pastoor Louis is afwezig van 20 juli t/m 11 augustus; waarneming 
geschiedt door Ward Cortvriendt, rector van de statie Hengelo. 
 06-83986760;  info@wardcortvriendt.eu 
 

Gemeentevergadering in het najaar 
Noteert u alvast in uw agenda dat de gemeentevergadering in het najaar wordt 
gehouden op woensdag 6 november om half acht in de Joriszaal. Te zijner 
tijd krijgt u de agenda en de stukken toegestuurd. We zullen dan in ieder geval 
de synode voorbereiden. 

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur 
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Verslag van de gemeentevergadering van 22 mei 
Als het goed is hebben de meesten van u het voorlopige verslag al digitaal 
ontvangen, daarom hieronder een korte selectie van de besproken zaken. 
Mededelingen van het kerkbestuur: 

• Er is een nieuwe folder gemaakt door Frank en Emile met korte 
informatie over wat er in het gebouw te zien is en met wat inhoudelijke 
informatie over onze parochie en onze kerk. 

• Er staat tegenover de pantry een emmer voor 
kaarsstompen. Deze gaan naar de biologische / 
verpakkingsarme winkel ‘De Nieuwe Graanschuur’ in 
de Bloemendalsestraat vlak bij de kerk om er nieuwe 
kaarsen van te maken. 

Het jaarverslag en het financieel verslag van 2018 worden besproken en 
goedgekeurd. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de verslagen die 
de beide synodalen, Dick en Lydia, meteen na beide synodes aan de 
parochianen hebben toegestuurd. 
Na de pauze werd naar aanleiding van het rapport van de commissie Stevens 
in groepjes gesproken over de manier waarop we als parochianen met elkaar 
omgaan. Een korte evaluatie volgt hieronder. 

Wilma, namens de redactie 

Wilt u meer weten of het verslag alsnog toegestuurd krijgen, neem dan contact 
op met onze secretaris. 
 

Hoe we zelf vinden dat we met elkaar om gaan 
Aanleiding hiervoor was het rapport van de commissie Stevens over seksueel 
misbruik in de kerk. In dit rapport wordt de cultuur in de parochies en in de 
kerk als aandachtspunt genoemd. Vandaar de gesprekken. Als start van de 
gespreksgroepen vroegen we aan alle aanwezigen om met een cijfer een 
aantal vragen te beantwoorden, waarbij 1 stond voor slecht, 2 matig, 3 
voldoende, 4 goed en 5 uitstekend. Hieronder volgen de resultaten van de 
zestien ingeleverde formulieren. 
 

Hoe waardeert u in het algemeen de manier waarop we in de parochie met elkaar om 
gaan? 

slecht matig voldoende goed uitstekend 

0 1 2 11 2 

15 uit 16 voldoende of meer 
Hoe vindt u dat we als parochianen meeleven met elkaars wel en wee? 

slecht matig voldoende goed uitstekend 

0 1 7 5 3 

15 uit 16 voldoende of meer 
Kunt u zichzelf zijn in de parochie? 

slecht matig voldoende goed uitstekend 

1 0 4 6 5 

15 uit 16 voldoende of meer 



 

Kunt u met uw zorgen en de minder mooie kanten van het leven terecht bij een of 
meer parochianen? 

slecht matig voldoende goed uitstekend 

0 0 6 7 3 

16 uit 16 voldoende of meer 
Voelt u zich vrij om parochianen aan te spreken als u vragen hebt over wat zij zeggen 
of doen? 

slecht matig voldoende goed uitstekend 

0 3 6 6 1 

13 uit 16 voldoende of meer 
 

Het kerkbestuur is blij met de bereidheid van de op de gemeentevergadering 
aanwezige parochianen om de formulieren in te vullen en met elkaar in 
gesprek te gaan over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Ofschoon op 
basis van 16 ingevulde formulieren en 21 deelnemers aan de gespreksgroep-
jes we voorzichtig moeten zijn met het trekken van vergaande conclusies, lijkt 
er op basis van deze gegevens en van de gesprekken voldoende meelevend-
heid en openheid te zijn en weten parochianen elkaar in voldoende mate te 
vinden bij vragen of problemen. Het kerkbestuur ziet dan ook geen aanleiding 
om nu specifieke actie te ondernemen op het punt van onze omgang met 
elkaar. Wel zou voor ons allemaal de omgang met elkaar een permanent 
aandachtspunt moeten zijn. Laten we elkaar scherp houden door open en 
zorgvuldig met elkaar om te gaan. En voelt u zich vooral vrij om u tot een van 
de leden van het kerkbestuur te wenden als u meent dat er op dit punt iets niet 
goed gaat in de parochie, of als u zelf nare ervaringen hebt of u anderszins 
zorgen maakt over onze omgang met elkaar. 
 

Verdeling vaste bijdragen in 2017 en 2018. 
 

In een eerdere gemeentevergadering heb ik beloofd 
u een overzicht te bieden over de verdeling van de 
vaste bijdragen over de verschillende leeftijdsgroepen. 
In het schema (op verzoek verkrijgbaar) kunt u dat zien. Het jaar 2017 is niet 
volledig te vergelijken met 2018, omdat er mensen verhuizen uit de parochie, 
mensen komen wonen binnen de parochie en mensen toetreden of uittreden. 
De leeftijden zijn ook niet erg hard, want vaak komt een bijdrage van een 
echtpaar of gezin. Ik heb dan de hoogste leeftijd genomen. Wel is te zien dat 
het gemiddelde stijgt en de totale bijdrage ook. Wellicht is dit overzicht een 
stimulans om nog eens naar uw vaste bijdrage te kijken. 

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester 
 

Offertoriumcollecten 

• 21 juli Diaconaat eigen parochie 

• 28 juli UNICEF 

• 4 augustus Missie Sint Paulus 

• 18 augustus Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij)  

• 25 augustus MWF (Maarten van der Weijden Foundation) 



 

• 1 september Diaconaat eigen parochie 

• 15 september Timon 
De collectedoelen van 18 en 25 augustus zijn in overleg met 
de jubilerende bruidsparen gekozen. 

 
 
 
 
 
 

 
Bij alle vieringen is de eindcollecte altijd voor verschillende doelen binnen de 
eigen parochie bestemd (bloemen, koffie na de dienst, orgelonderhoud, 
kinderkerk, catechese, jeugd en jongeren, senioren etc.). 
 

Nazomeren en bijpraten bij de parochielunch op zondag 29 september 
Om na de zomer uitgebreid bij te kunnen praten, houden we op zondag 29 
september weer een parochielunch in de Joriszaal en in de tuin (als het weer 
het toe laat). Iedereen is van harte uitgenodigd! We beginnen meteen na het 
koffiedrinken, rond twaalf uur. 
U kent inmiddels de formule. We proberen het voorbereidend werk zo goed 
mogelijk te verdelen: Als u iets wilt maken of kopen voor deze lunch dan heel 
graag. 

Bijvoorbeeld een stukje Franse kaas, een 
paar tomaten, een salade, wat ander 
broodbeleg of wat fruit. Een portie voor twee 
of drie personen is voldoende, anders wordt 
het alles bij elkaar al gauw te veel. 
 

Het kerkbestuur zorgt voor stokbrood, boter, vruchtensap, koffie en thee. Als u 
van plan bent wat te gaan maken of kopen, wilt u me dat dan van te voren 
even laten weten? 

Lydia Janssen; 033 – 4750663 of Lydia.janssen@xs4all.nl  
 

P.S. Fijn als u iets wilt doen voor de lunch, maar als dat niet lukt, voelt u zich 
vooral niet verplicht. Het gaat om de gezelligheid en uw aanwezigheid. 
 

Nieuw geluidssysteem 
Zoals u hebt gemerkt is het nieuwe geluidssysteem inmiddels volledig 
operationeel. Een wens van velen is hiermee in vervulling gegaan. Het nieuwe 
systeem is een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie, niet in het 
minst voor de organist en het koor die de vieringen vanaf hun plek ‘in de hoge’ 
nu veel beter kunnen meebeleven. Ook biedt het systeem mogelijkheden om 
in de toekomst eventueel uit te breiden naar uitzending van de diensten via 
internet. Voor wat betreft de bediening en het gebruik van de apparatuur 
moeten er vanzelfsprekend nog wat puntjes op de ‘i’ worden gezet, maar dat 
zal in de komende periode allemaal wel goed komen. 
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Naast audiovisueel expert Schaapsound gaat onze dank 
uit naar de mannen van Elektra B.V., het bedrijf van 

parochiaan Mark van Emmerik, die twee dagen achtereen 
bezig zijn geweest om de bekabeling te verzorgen. 
 

 

Bij de diensten 
 

Zoals elders vermeld, ontvangen Evert en Irene in de dienst van zondag 14 juli 
een zegen ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum. 
Op zondag 18 augustus vieren we als parochie het hoogfeest van het 
Ontslapen van de heilige Maagd Maria (15 augustus). In de verhalen over het 
levenseinde van Maria wordt verbeeld wat de kerk gelooft over de hemelse 
gerichtheid van allen die in haar navolging ‘ja’ zeggen op de transformerende 
liefde van God. In de eucharistieviering op deze dag gedenken en hernieuwen 
Cor en Toos ook hun liefdevolle ‘ja’-woord aan elkaar. Zij ontvangen het 
sacrament van de huwelijksinzegening, veertig jaar na hun huwelijk voor de 
wet. 
Op zondag 25 augustus ontvangen Mieke en Ben eveneens een zegen ter 
gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum. 
De geboorte van de heilige Maagd Maria wordt door de kerk gevierd op 
zondag 8 september. Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna 
en Joachim. De eerste bronnen die de viering van Maria's geboorte 
bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral 
gevierd in Jeruzalem. De devotie verspreidde zich naar het westen en was in 
de Middeleeuwen een van de belangrijke kerkelijke feestdagen. 
Op zondag 15 september het oude kerkelijke feest 
van Kruisverheffing (14 sept.). De liturgische kleur 
op dit feest is rood. Volgens de overlevering werd 
het kruis waaraan Jezus geleden had, aan het begin 
van de vierde eeuw gevonden door de heilige 
Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote. 
De oorsprong van het feest gaat terug tot de 
kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in 
Jeruzalem op 13 september 335. 
Deze kerk werd gebouwd op de plaats waar, 
volgens de overlevering, het lichaam van Christus tussen kruisdood en 
verrijzenis te rusten was gelegd. Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd 
het kruis aan de gelovigen getoond met de woorden: Ecce lignum crucis, in 
quo salus mundi pependit (‘Aanschouwt het hout van het kruis, waaraan het 
heil van de wereld heeft gehangen.’), woorden die tot op heden klinken in de 
liturgie van Goede Vrijdag. 

Pastoor Louis 
 
 



 

De hoogte in met 30’ers en 40’ers 
 

Om de (soms wat vergeten) leeftijdsgroep 
van 30’ers en 40’ers in de parochie wat meer 
op elkaar te betrekken en om een basis te 
leggen voor mogelijke activiteiten in de 
toekomst, organiseerden Emmy samen met 
pastoor Louis en Ingeborg een aangename 
zomermiddag. 

Nadat eventuele kinderen bij vrienden of grootouders waren ‘gestald’, gingen 
we met zijn tienen aan tafel voor een heerlijke lunch. Als warming up 
beklommen we daarna de toren van onze kerk. Ook wierpen we een blik in 
gedeelten van het kerkcomplex die doorgaans minder toegankelijk zijn. 
Na het kleine torentje van St. Joris op ’t Zand was het tijd voor het echte werk: 
de 98 meter hoge toren van de Onze Lieve Vrouwe-toren 
onder begeleiding van een gids. Dit leverde met het 
heldere zomerweer een prachtig uitzicht op over 
Amersfoort en omgeving. Van Apeldoorn tot Amsterdam 
tot Utrecht. De warme klim van (700 treden omhoog en 
naar beneden) werd beloond met een verkoelend biertje 
(of twee) op het terras. 
 

Vorming 
 

Lectorenopleiding 
In september 2019 start er weer een lectorenopleiding. De opleiding duurt 
twee jaar en bestaat uit 18 cursusdagen op zaterdag en een retraiteweekend. 
De aanmelding voor deze opleiding loopt via het kerkbestuur. Mocht u er wel 
eens over nagedacht hebben of het lectoraat iets voor u zou kunnen zijn en 
mocht u interesse hebben in deze opleiding, dan is het mogelijk om hierover in 
gesprek te gaan met pastoor Louis. 
 

Eerste communie, toetreden en jubileum 
 

Dit jaar deden drie jonge parochianen hun eerste communie. Emma en Dirk 
namen in de feestelijke dienst van 19 mei voor het eerst deel aan de heilige 
communie, dezelfde dienst waarin ook Jos en Jenny toetraden tot de 
Oudkatholieke Kerk. Voorafgaand aan de viering was er een gezellig ontbijt in 
de pastorie voor de eerste communicanten, hun broers en hun ouders. 
Danny deed zijn eerste communie twee weken eerder in Boguszów-Gorce in 
de kerk waar zijn opa pastoor is. Vanuit Amersfoort waren er diverse 
parochianen afgereisd om bij deze feestelijke dienst aanwezig te zijn. Pastoor 
Louis assisteerde in de mis en overhandigde pastoor Bogusław Kropielnicki na 
afloop namens de parochie Amersfoort een cadeau ter gelegenheid van diens 
35-jarig priesterjubileum, dat op dezelfde dag gevierd werd. 



 

Kinderkerk 
 

Als dit nummer uitkomt nadert de grote vakantie. Dat betekent dat er van 14 
juli tot en met 25 augustus geen kinderkerk is. Op 1 september starten we dan 
weer met de kinderkerk. 
 
Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met 
informatie over de kinderkerk en kinderkerk light ochtenden, het thema en de 
leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijkse mail (bv. omdat uw 
(klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via 
kinderkerk@amersfoort.okkn.nl. 

Namens de kinderkerkleiding 

Diaconaat 
 

Voedselbank 
Het werk en inzamelen voor de voedselbank gaat gestaag door. Hoe houd je 
het enthousiasme hoog om de parochianen te blijven interesseren om 
regelmatig producten mee te nemen naar de kerk en deze in de blauwe bak 
achterin in de kerk te deponeren. 
Door in iedere Joris op ’t Zand een kort stuk te plaatsen, trekken wij uw 
aandacht, zodat bij u het signaal komt, “o, ja, weer iets meenemen voor de 
voedselbank”. Iedere dag moeten wij eten, ons wassen etc. , dus alle 
houdbare producten zijn welkom, zeer welkom. Op de lectuurtafel ligt een 
lijstje welke producten bij voorkeur kunnen worden aangeschaft. 
Nog even een overzicht van de aankomende uitgiftedata door onze 
ambassadeurs Martine en Hans: 
maandag 1 oktober de herfstvakantie 
woensdag 19 december “Het Kerstpakket” 
 

Doppen sparen ten behoeve van Hulphonden 
Reeds lang staat erop de piano in de Joriszaal een grote plastiek bak voor het 
deponeren van “oude” doppen; dit voor de hulphonden van de KNGF 
(Koninklijk Nederlands Geleidenhondenfonds). Het verzamelen en inleveren is 
sinds kort door ondergetekende over genomen. Ook het registeren van de 
hoeveelheid kilo’s zal door mij bijgehouden worden en 2 maal per jaar in de 
Joris op ‘t Zand gerapporteerd worden. Daarmee hoop ik uw enthousiasme te 
wekken. 

Tips schone doppen!, welke doppen ziet u hieronder:  
Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, 
frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken en sportdrank 
(zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). Maar ook doppen van 
slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en deksels van 
pindakaas- en chocopastapotten . 

Ik kijk uit naar uw gespaarde doppen. 
Hartelijk dank voor uw medewerking, Hans 
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Oproepen 
 

Open Kerk: hartenkreet van een “roostermaker”.  
Al heel wat jaren stellen we elke zaterdag ons mooie kerkgebouw open voor 
belangstellenden. Het aantal bezoekers op een zaterdag varieert van 8 tot 
100; het gemiddelde is momenteel circa 30 personen. 
De groep vrijwilligers voor Open Kerk fluctueert en natuurlijk is dat niet erg. 
Het is het logisch gevolg van ouder worden, ziek zijn of een werkkring hebben, 
waarmee deze extra taak lastig te combineren is.  
Momenteel bestaat onze groep uit 13 vaste krachten en elke zaterdag zijn 
twee vrijwilligers noodzakelijk. En hier begint toch echt de schoen te wringen, 
wat nadrukkelijker tot uiting komt in de zomermaanden. Dit is ook weer zeer 
begrijpelijk: zolang je gezondheid en je werk het toelaat wil je in deze 
maanden genieten van heerlijk weer met caravan, camper of op de fiets. 
Dit vrijwilligerswerk geeft vaak heel veel voldoening door de gesprekken met 
mensen, die van heinde en verre onze stad en onze kerk bezoeken. En juist 
door met voldoende mensen dit werk te kunnen doen, blijft het leuk! 
Het zou mij en waarschijnlijk ook het kerkbestuur zeer spijten, als we door te 
weinig menskracht bijvoorbeeld in de zomer de deuren van onze kerk op 
enkele zaterdagen dicht moeten houden.  
Dus lieve mensen: vele handen en hoofden maken licht en leuk werk! 

Betty, coördinator Open Kerk 
 

Open Monumentendag 2019 

Op zaterdag 14 september is het weer Open Monumentendag 
en stellen wij onze kerk open voor belangstellenden. 
Het thema is dit jaar: Plekken van plezier. 
Zonder vrijwilligers is het niet goed mogelijk gastvrijheid te bieden aan de vele 
belangstellenden die op zo’n dag onze kerk bezoeken. Vindt u het leuk een 
paar uurtjes als gastheer of gastvrouw onze kerk te vertegenwoordigen noteer 
14 september dan vast in uw agenda. Uit ervaring weet ik dat het altijd een 
geweldige dag is met veel geïnteresseerden. Parochianen die in het verleden 
hebben meegeholpen zal ik persoonlijk benaderen, maar wanneer u niet tot 
één van deze groepen behoort en het lijkt u toch leuk mee te werken kunt u 
zich nu vast bij mij opgeven. Het gaat beslist niet om de hele dag maar slechts 
om 2 á 3 uur tussen 11:30 en 17:00 uur. Ik wens u een mooie zomer. 

Petra 
 

Werkgroep beheer en verhuur 
De werkgroep bestaat momenteel nog maar uit vijf parochianen, waarvan de 
meesten een baan hebben. Hierdoor is het met name moeilijk om aan korte 
termijnverzoeken te kunnen voldoen; denk hierbij aan gastheer/vrouwschap 
tijdens een vergadering in de Joriszaal of “hand- en spandiensten” bij een 
uitvaart. Het zou mooi zijn als we wat aanvullende hulp kunnen krijgen. 
Misschien iets voor u/jou? Wilma en Lydia weten er meer van.  



 

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
 van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 14 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 10 
Schriftlezing & Gebed 

Deuteronomium 30, 
9-14  

Kolossenzen 1, 
1-14  

Lucas 10, 25-37 
  

Zo 21 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 11 
Eucharistieviering 

Genesis 18, 1-14 
  

Kolossenzen 1, 
21-27  

Lucas 10, 38-42 
  

Zo 28 juli; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 12 
Eucharistieviering 

Genesis 18, 20-33 
  

Kolossenzen 2, 
6-15  

Lucas 11, 1-13 
  

Zo 4 augustus; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 13 
Eucharistieviering 

Prediker 2, 1-11 
  

Kolossenzen 3, 
12-17  

Lucas 12, 13-21 
  

Zo 11 augustus; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 14 
Schriftlezing & Gebed 

Genesis 15, 1-6 
  

Hebreeën 11, 
1-16  

Lucas 12, 32-40 
  

Zo 18 augustus; 10.00 uur 
Ontslapen van de H. 
Maagd Maria 
Eucharistieviering 

Jezus Sirach 24, 7-
8 en 10-15 
  

1 Korinthiërs 15, 
20-26 
  

Lucas 1, 46-55 
 
  

Zo 25 augustus; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 16 
Eucharistieviering 

Jesaja 30, 15-21 
  

Hebreeën 12, 
22-29  

Lucas 13, 22-30 
  

Zo 1 september; 10.00 uur 
zondag na Pinksteren 17 
Eucharistieviering 

Jezus Sirach 3, 
17-23  

Hebreeën 13, 1-6 
  

Lucas 14, 1-14 
  

Zo 8 september; 10.00 uur 
Geboorte van de H. 
Maagd Maria 
Schriftlezing & Gebed 

Micha 5, 1-3 
 
  

Openbaring 21, 
1-7 
  

Lucas 1, 39-45 
 
  

Zo 15 september; 10.00 uur 
Verheffing van het H. 
Kruis 
Eucharistieviering 

Numeri 21, 4-9 
 
  

Filippenzen 2, 5-
11 
  

Johannes 3, 13-17 
 
  

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het oud-katholiek lectionarium 
 

Clara Gertrudis van Halteren 
 

Helaas is het uitje van juni niet doorgegaan; er waren te weinig 
belangstellenden voor de voorgestelde data. Na de vakantie gaan 
we vol goede moed verder. Op zaterdagmiddag 14 september 
wordt een bloemschikworkshop onder leiding van Anita de Haart 
georganiseerd. We beginnen in de Joriszaal om 14.30 uur en 
verwachten rond 17.00 uur af te ronden. De kosten zijn €15 per 

persoon, dit is inclusief materiaal. Iedereen, ook niet-leden van Clara, is van 
harte welkom om deel te nemen. Maar er kunnen maximaal 15 
enthousiastelingen meedoen met deze workshop, dus geef je snel op bij 
Marjolijn! 



 

Vastenactie 2019 en bezoek Mor Efremklooster 
 

Op de zonnige middag van Pinksteren (9 juni) brachten twintig parochianen en 
de pastoor een bezoek aan het Syrisch-orthodoxe Mor Efremklooster in 
Glane, nabij Enschede. Dit klooster is het kerkelijke centrum van de Syrisch-
orthodoxe gemeenschap in Nederland en de zetel van de aartsbisschop Mor 
Polycarpus Augin Aydin. Ons bezoek viel samen met een feestelijke 
familiedag op de feestdag van patroonheilige Efrem de Syriër. Deze parochie-
uitstap was georganiseerd door Janna, Dick en Dorien naar aanleiding van 
uitnodiging van Ruben -Efrem- van de Knaap en Simon Saliba, die eerder dit 
jaar in de parochie hadden verteld over het project t.b.v. Syrische 
vluchtelingen dat dit jaar door de OKKN werd gesteund met het Vastenproject. 

Pastoor Louis 

 
 

Over de Vastenactie en het bezoek aan het klooster schreef Janna het 
volgende verslag: 
 

Ik zit in de derde klas van het Corlaer College in Nijkerk en had voor school 
een maatschappelijke stage en toen kwam mijn moeder op het idee om de 
stage bij onze kerk te doen. Ik heb in de laatste maanden geholpen bij de 
vastenactie. Deze was voor Christelijke vluchtelingen uit Syrië. We hadden als 
eerste bedacht dat we elke zondag een paar cakes gingen bakken om deze te 
verkopen. Ook hebben we een Syrische lunch georganiseerd. Mensen uit de 
kerk hadden zich ingeschreven en kregen een lunch met echt typische 
Syrische gerechten. De vastenactie was goed geslaagd maar ik had toen nog 
niet genoeg uren dus toen Ruben ons uitnodigde om het Syrische Orthodox 
klooster te bezoeken hadden veel mensen daar wel zin in en hebben we 
bedacht dat ik zou meehelpen bij het bezoek aan het klooster. 



 

We zijn op zondag 9 juni met 21 mensen van onze kerk naar een Syrisch-
Orthodoxe klooster gegaan. Na de Pinksterviering en het koffie drinken gingen 
we verzamelen en gingen we met verschillende auto’s naar Glane. Daar 
hebben we Ruben ontmoet op de parkeerplaats, hij nam ons mee naar binnen 
en had daar een lunch voor ons klaar staan. 
Toen we de lunch op hadden gingen we naar de kerk en ging hij ons van alles 
vertellen over de Syrisch-Orthodoxe kerk en de geschiedenis van het geloof. 
Hij liet ons de staf van de bisschop zien en de rode doek die eraan hangt 
verwijst naar het bloed die Jezus voor ons heeft gegeven. Ook de 
bisschoppen van de Syrisch Orthodoxe kerk worden vaak vervolgd en geven 
ook hun bloed voor de kerk. Ook ging hij met een andere man van de kerk het 
Onze Vader in het Aramees zingen. Daarna gingen we in de kerk naar de 
crypte beneden en daar zagen we graven van de bisschoppen die voor de 
bisschop die er nu is bisschop waren. Er waren ook allemaal priesters 
begraven. Ruben vertelde hier ook veel over de gebruiken van de kerk. 

We hadden toen een pauze, dus we konden een beetje 
over het pleintje heen lopen, drinken halen en in een 
winkeltje kijken waar ze allemaal dingen verkochten van 
de Syrisch-Orthodoxe kerk. Er waren heel veel mensen 
omdat het de feestdag was van de heilige Mor Efram. 
Nadat we best wel lang hadden gewacht nam Ruben 
ons mee naar de Imker en vertelde ons wat ze doen 
met de bijen en hoe ze de honing maken. Daarna 
gingen we meteen door naar de kerk en gingen we naar 
de Vesper kijken, die was na ongeveer 20 minuten 
afgelopen. 

Toen hadden we afscheid genomen van Ruben en de bisschop. We kregen 
allemaal een boekje en daarna gingen weer terug naar de kerk in Amersfoort 
rijden. 
Ik heb nu al mijn uren voor de maatschappelijke stage gemaakt en ik vond het 
best leuk om hieraan mee te helpen.  

Janna 
P.S. namens de penningmeester 
In totaal heeft de Vastenactie ruim 600 euro opgebracht. 
 
Vredesweek 2019:  
 
In het volgende nummer meer. 
Mocht u al nieuwsgierig zijn;  
kijk dan regelmatige op de website  
vredesweek.nl 
 
 
  



 

Stilte Inn 
 

STILTE 

Het zachte kraken van leren zolen breekt de stilte in de kerk. 

Nee, het breekt de stilte niet, het vult de stilte aan. 

Want in de stilte is veel, heel veel te horen. 

Langsrijdende vrachtwagens, dichtslaande autoportieren, het roepen van een kind. 

En, als ik mijn aandacht naar binnen richt, mijn eigen ademhaling en het kloppen 

van mijn hart. 

Mijn hart hoor ik niet meer, en onbewust stokt mijn adem even, als het kraken van 

de zolen dichterbij komt. Ik hoor een raspende stem en ontmoet twee zoekende 

blauwe ogen in een vriendelijk gezicht. 

Dat de kerk zo mooi is, het glas in lood… 

En of hij even op het orgel zou mogen spelen… 

We hebben het nog net niet plechtig moeten beloven, dat we Niemand Op Het Orgel 

Toelaten, maar ik zeg Ja. U mag. 

 

En ik loop mee naar boven, draai de orgelknop 

aan en hij speelt… 

Heel zacht, heel rustig speelt hij, luisterend naar 

zijn eigen melodie. 

Zijn slotakkoorden zijn perfect getimed, ze luiden 

de stilte-tijd van twee nieuwe bezoekers in. 

 

In de hernieuwde stilte nemen wij afscheid, wij knikken elkaar toe. 

Blij, vriendschappelijk. Alsof we elkaar langer hebben gekend dan dit korte moment. 

En ik realiseer mij wat stilte ons brengen kan: 

Contact. Ontmoeting. Een aanraking. 

Een aanraking door een nieuw geluid. In stilte. 

Muriel, mei 2019 
  



 

Boekpresentatie 
 

Joris en Het Groene Draakje.  
Op 29 juni werd in ons kerkgebouw de 
presentatie gehouden van twee boekjes: “Joris” 
en “Het Groene Draakje”, geschreven door Grete 
en ontworpen en van illustraties voorzien door 
haar dochter Angelique. 
Heel veel werk was verricht om deze boekjes op 
een inspirerende wijze voor het voetlicht te 
brengen. Na een woord van welkom door Grete, 
verwoordde de heer Rutger Murk van het 
cavaleriemuseum het belang van Sint Joris in de 
geschiedenis van het leger. 
Daarna wijdde de heer Mat Immerzeel enkele 
woorden aan de iconen, waarop Sint Joris niet 
alleen de draak verslaat, maar ook een prinses 
en een jongetje redt. 

Zie ook het lezenswaardig verhaal op: nl.m.wikipedia.org/wiki/Joris_(heilige) 
Een Jorislied werd vervolgens ten gehore gebracht door Emile en Paul. 
Daarna overhandigde Grete het eerste boekje “Joris” aan Louis Runhaar, 
pastoor van onze parochie. Het idee voor het schrijven van “Het Groene 
Draakje” ontstond al 10 jaar geleden en Grete draagt dit boekje speciaal op 
aan haar klein-kinderen, maar ook aan alle andere kinderen, met de wens 
altijd te blijven vertrouwen op het goede. 
Vervolgens werd door opa Emile op onnavolgbare wijze te midden van zijn 
kleinkinderen en de kinderen van pastoor Louis een gedeelte uit het boekje 
voorgelezen, waarna alle kinderen een exemplaar kregen. 

Een speciaal dankwoord was er voor Angelique, 
voor haar prachtige werk hieraan besteed. 
Een hapje en een drankje en de uitnodiging de 
boekjes te kopen, sloten deze mooie middag af. De 
makers mogen heel erg trots zijn op het resultaat! 

Betty 
 

Amersfoortse kerken 
 

Vrouwevaert 
Dit jaar heb ik voor de derde keer deelgenomen aan de 
Vrouwevaert. Al sinds heel wat jaren vindt op de zaterdag 
na Hemelvaart een stille omgang plaats.  
De omgang begint met een viering in onze kerk waarbij 
de restanten van het mirakelbeeldje en het schilderij van 
de vondst van het beeldje bewierookt worden. Met zo’n 
60 pelgrims was de bezetting al goed te noemen. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Joris_(heilige)


 

Al gaande de route sloten zich nog wat meer 
pelgrims aan en aan het einde bij de Franciscus 
Xaveriuskerk zaten er ook al een aantal te 
wachten. Al met al is mijn inschatting dat er zo’n 90 
pelgrims waren. 
Tijdens de viering in de 

Franciscus Xaverius kerk was er dit jaar voor het eerst de 
mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen, na een 
wat aarzelend begin heeft de meerderheid van de 
pelgrims daar gebruik van gemaakt. 
Al met al een mooie, meditatieve ervaring (tot en met de 
bijeenkomst in de Onze Lieve Vrouwe toren was het deze 
keer ook werkelijk een stille omgang); volgend jaar 
hopelijk een iets grotere vertegenwoordiging vanuit onze 
parochie. 
Het is vroeg, maar absoluut de moeite waard. 

Wilma 

 

Verslag Bisdomdag 11 mei 
 

Mij voor de eerste keer aangemeld voor de Bisdomdag in Utrecht. Het was 
spannend en achteraf zeer boeiend. Naast de vijf aanwezige parochianen van 
Amersfoort was het leuk om kennis te maken met leden van andere parochies. 
Je ervaart hoe zij denken en voelen over het wel en wee in onze kerk. De 
plenaire lezing van ds. Kees Bregman, over loyaliteiten en dialoog in families 
en het verschil tussen kerkgemeenschap en familiegemeenschap, was zeer 
boeiend. Ik heb 1,5 uur aandachtig geluisterd. 

De mimespeler Job van der Wal gaf s’ 
middags een lezing en speelde mime in de 
viering, waarbij hij in zijn spel uitdrukking gaf 
aan de Bijbellezingen. Het was een bijzondere 
ervaring om een Bijbelverhaal ondersteund te 
zien door een mimespeler. Aartsbisschop Joris 
celebreerde de pontificale hoogmis, een 
ervaring om mee te maken. Met een borrel tot 
besluit was het een hele werkdag van acht 
uren, maar de moeite waard! 
Een aanbeveling voor een ieder om volgend 
jaar dit ook te doen.  

Hans 
 
 
 
 
 



 

Springprocessie in Echternach 
 

Dit jaar vond de Springprocessie in Echternach op dinsdag 11 juni plaats. 
Nadat vorig jaar al een busje gehuurd kon worden om met een groep van zo’n 
14 oud-katholieke pelgrims deel te nemen, had pastoor Victor Scheijde deze 
keer een echte touringcar geregeld. Met een groep van zo’n 35 pelgrims (en 
niet alleen oud-katholieken) vertrokken we na de eucharistie in de Ste. 
Gertrudis kathedraal in Utrecht naar hotel Meyer in Beaufort. 
Bij het hotel aangekomen bleek toch dat rolstoelvriendelijk niet voor iedere 
rolstoel geldt. Eén van de pelgrims is zeer afhankelijk van haar rolstoel, en 
had ook al op facebook laten weten de reis en deelname zeer uitdagend te 
vinden. Die opmerking was voor mij en nog een aantal anderen een prikkel 
geweest om te zorgen dat ze ook werkelijk alles zou kunnen meemaken. 
En dat is ook gelukt! Uiteindelijk zijn de beelden van Gina in de basiliek zelfs 
op de Luxemburgse tv gekomen. 
Het diner was, net als vorig jaar, weer geweldig. Jammer genoeg was er 
weinig tijd om na te genieten, we moesten door naar de openingsdienst in 
Echternach. De volgende dag weer vroeg op voor de eucharistieviering in de 
Petrus en Pauluskerk en daarna opstellen voor “het springen”. 

Het viel mij op dat er dit jaar meer 
geestelijken mee sprongen, en zelfs 
moslima’s. Bij de groep van de 
geestelijkheid liep bisschop Joris 
weer voorop, deze keer voor het 
eerst met een vrouw (Esther) aan zijn 
ene zijde. Zij was ook de enige in die 
hele groep, wie weet volgen er ooit 
meer. 

Volgend jaar met wat parochianen uit Amersfoort erbij? 
Wilma 

 

Concert(en) 
 
In het zomerseizoen heeft de Culturele Commissie van de Sint-Joriskerk in 
Amersfoort een aantal organisten uitgenodigd voor de nieuwe zomerconcerten 
op het Naber- en/of de Metzler orgels in de Sint Joriskerk. De Culturele 
Commissie verzorgt elk jaar een reeks orgelconcerten, op elke dinsdagavond 
(toegang 8 euro, tot 21 jaar gratis) en op elke zaterdagmiddag (collecte na 
afloop) een inloopconcert. Hieronder alvast een aantal concerten. 
13 juli 2019: Inloopconcert - Pim Schipper en Sander Booij 
16 juli 2019: Orgelconcert Hayo Boerema 
23 juli 2019: Orgelconcert Jochem Schuurman 
Kijk voor het complete programma, andere orgel- of inloopconcerten op de 
website orgelconcertenjoriskerk.nl/concerten. 
 

https://www.orgelconcertenjoriskerk.nl/concerten-categorie/inloopconcert-pim-schipper-en-sander-booij-zaterdag-13-juli-2019/
https://www.orgelconcertenjoriskerk.nl/concerten-categorie/orgelconcert-hayo-boerema-dinsdag-16-juli-2019/
https://www.orgelconcertenjoriskerk.nl/concerten-categorie/orgelconcert-jochem-schuurman-dinsdag-23-juli-2019/


 

Vakantietip 
 

Ga deze zomer mee op reis naar de Nederlandse Biblebelt, 
een gebied waar veel orthodoxe christenen wonen. De Bijbel 
wordt er vaak letterlijk genomen. Onlangs nog leidde de 
Nashville-verklaring tot veel commotie. 
Wie zijn de mensen van de Biblebelt, wat zijn hun dilemma’s 
en waar komen hun opvattingen vandaan? Kom naar de 
tentoonstelling Bij ons in deBiblebelt (7 juli t/m 22 september) 
en ontdek het deel van Nederland waar de ideeën van de 
jaren zestig weinig vat op hebben gekregen. Nooit eerder 
kwam u zo dichtbij de belevingswereld van deze orthodox 
christelijke groep. 

Waar? Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht  
 

Agenda 

iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere woensdag van 12.00 tot 15.00 uur Stilte Inn 
iedere zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur Open Kerk 

juli  
wo 10 16.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

do 11 12.00 
Franciscus 
Xaverius 

Vergadering binnenstadpastores 

vr 12 19.30 Kerkgebouw 
Taizeviering (let op: niet op de 3de vrijdag i.v.m. 
reis naar Taizé) 

za 20  Elders Landkamp t/m 27 juli (zie okjeugdkampen.nl) 

zo 21 19.30 Elders Huiskring (afsluiting seizoen) 

za 27  Elders 
ZAK(amp) t/m 3 augustus (zie 
okjeugdkampen.nl) 

augustus   

wo 14 16.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

zo 18 10.00 Kerkgebouw Feest Ontslapen van de H. Maagd Maria 

do 29 19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

september   
zo 1   Sluiting kopij Joris op ‘t Zand 

wo 4 10.30 Joriszaal Redactievergadering 

do 5 19.00 Kerkgebouw Avondgebed (eerste na de zomervakantie) 

vr 6   Parochiereis naar Nordstrand (t/m 9 
september) 

zo 8 10.00 Kerkgebouw Feest Geboorte van de H. Maagd Maria 

wo 11 16.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

do 12  Elders Bisdomgroep Oost 

  19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

 
  



 

 

september (vervolg) 
za 14 11.00 Kerkgebouw Openmonumentendag 

  14.30 Joriszaal Workshop bloemschikken 

  17.00 Joriskerk Vespers (onder voorbehoud) 

zo 15 10.00 Kerkgebouw Feest van Kruisverheffing 

   Hal Joris op 't Zand komt uit 

zo 29 12.00 Joriszaal Parochielunch (blz. 7) 

 

Jorislied 
 

(1) Sint Joris, strijdbaar man, 
kwam uit de mist der tijden, 
naar onze stad toe rijden 
van draken ons bevrijden, 
wat niemand anders kan. 
 

(2) De draak al lek geprikt, 
keek nijdig uit zijn dopjes, 
ik ben hier in mijn nopjes, 
geef enkel kleine kopjes, 
één maagdje doorgeslikt. 
 

(3) De mensen uit de stad, 
die lieten zich snel dopen 
om zo hun lijf te kopen. 
Laat beest nu toch niet lopen, 
wij blijven op het rechte pad. 

(4) Sint Joris zette door 
en achter de gordijnen 
van heuse bloedfonteinen 
en onder helse pijnen, 
ging monster eindelijk teloor. 
 

(5) Het werd een blijde dag, 
wat ieder kan begrijpen, 
de liefde ging ook rijpen, 
je moet je kansen grijpen, 
en tonen wat een held vermag. 
 

(6) Sint Joris sta ons bij 
in tijd van dictaturen 
en elektronisch gluren 
van agressieve buren, 
en houdt ons landje vrij en blij. 

 

Bovenstaand lied werd gezongen tijdens de boekpresentatie van “Joris” en 
“Het groene draakje” op zaterdag 29 juni. 
 
 

Redactie Joris op ‘t Zand:  
Louis Runhaar, Ben van ’t Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen 
 
Kopij:  redactie@amersfoort.okkn.nl 
 

Kopijsluiting: 1 september 2019 
 
Administratie Joris op ‘t Zand 
Birkstraat 102 
3768 HL Soest 
 jorisoptzand@gmail.com 
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